5 Haziran Ülkemiz icin. emekçi halkımız için dönüm noktası sayılabilecek önemli bir gün... Çünkü o gün genel seçimler olacak. Can güvenliğinin kalmadığı, yüzlerce evladımızın faşist kurşunlara hedef olduğu, insanların en doğal hakkı olan yaşama hakkının her gün saldırıya uğradığı, işsizlik, pahalılığın dayanılmaz düzeylere ulaş - tığı ülkemiz insanları, bizler, sandık başına giderek MC'ye «Yeter artık, Dur!» diyeceğiz. 
Gerici partilere «Hayır» diyedeğiz. İşte artik önümüzde gerici - faşist karması MC'nin tamamen yok olması, tarihin 


eşitlik, toplumsal ilerleme ve barış için 


Kadınların sesi 


MDOYIS i9rì 
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HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN İLERİ ! 
VE VERİLECEK TEN BİR OYUMUZ YON 


nemli bir firsat var. Emekçi halkimiz ve onun bir parçası olan biz kadınlar bu. fırsatı mutlaka kullanmalıyız. Böyle- 


si bir iktidardan taleplerimiz 


şunlardır : 

GENEL OLARAK : 

— Okulda, iş yerlerinde, sokaklarda can güvenliği 


sağlanmalı, öldürülenlerin katilleri bir an önce yakalanıp cezalandırılmalıdır. 

— Güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığı sağlanmalı, işkence, baskı ve terör son bulma- 


li ve işkencecilerden hesap sorulmalıdır. 
— Tüm siyasal tutuklular 


serbest birakılmalıdır. 

— Devlet daireleri ve kvrumlar faşist kadrolardan temizlenmeli, sürülen ve kıyılan ilerici, yurtsever memur, Öğretmen, teknik eleman vb. eski görevlerine geri getirilme- 


“çöp sepetine atılması için ö- 


GÖREV 


DEMOKRASİ 


İÇİN SAVASIMDIR 


Seçim tarihi belil oldu. 5 Haziran 
1977 günü sandık başına gidilecek. 
Çeşitli siyasi parti liderleri şimdiden seçim propagandasına başladılar. Bir çok ilde konuşmalar, mitingler yapılıyor ve görülüyorki her ilde özellikle ilerici partilerin toplantılarına kadınlar yığınsal olarak katılıyor ve miting 


alanlarında ilerici kadınlar talepleri- - 


ni haykırıyorlar. «Faşizm anaların sipeşini aşamayacak», «Evlât Acısına Son», «Faşist Katillerden hesap soracağızm» v.b. Miting alanlarında taleplerimizi duyurmak başta gelen ödevlerimizden oluyor. Nüfusun yarısını oluşturan, biz kadınlara, hele de örgütlü kadınlara büyük görevler düşüyor. Bunun için, öncelikle kopara kv- para kazandığımız demokratik hak ve özgürlüklerimizden bir adım bile ödün vermemek ve varolan 'haklarımızı daha da geliştirmek, örgütlü ve kararlı biçimde somut mücadele yollarını arayıp bulmamız gerekiyor. 
Anaların doğurup faşistlerin öldürmesine izin vermeyeceğiz. Ana talebimiz MC'in bir daha geri gelmemek üzere gitmesi ise, 5 Haziran seçimlerinde, demokrasi için kullanacagımız tek bir oy'un bile önemi vardır. 
Kuşkusuz sadece sandık başına gitmek yetmez. Seçim olasıya kadar da demokratik ve güvenli bir seçim ortamı yaratmaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. Neler yapabiliriz daha 


şimdiden fabrikamızda, mahallemizdör; 

— Mahallemizin, iş yerimizin duvarlarında tek bir faşist slogan bırakmayalım, yerine anti - faşist, anti - emperyalist, sosyal ve ekonomik 'taleplerimizi yazalım, 

— Faşistlerle işbirliği yapan esnafı boykot edelim, 

— Okullardaki faşist yönetici ve öğretmenlerin alınması için harekete geçelim, imza toplayalım, yürüyüş yapalım... 

— Eli kana bulanmış parti sözcülerini bölgemizde konuşturmayalim, mahallemize sokmayalım, boykot edelim, 

— Seçim sandıklarının güvenliğini ve herkesin oy kullanmasını sağlamak üzere örgütlenelim, örgütleyelim, 

— İş yerimizde faşist işçi barındırmayalım, yenilerinin alınmasına fırsat vermeyelim, 

Bu ve benzeri bir dizi eylemi ger- 


' çekleştirmek için şimdiden seçimler- 


den sonra da hesap sormak üzere çaluşalım. Emekçi kadınlar olarak, işçi sınıfımızın faşizme, emperyalizme ve gericiliğe karşı verdiği barış, bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme kavgasında akti' olarak yerimizi alarak, üzerimiz: düşenleri bilinçlice yerine getirrieliyiz. 


lidirler. 

— Başta 141 - 142 olmak üzərə ceza yasasının tüm an- 

- demokratik maddeleri iptal edilmelidir. 

— Dernekler, toplantı ve gösteri yürüyüşleri vb. yasa- lar demokratik bir öze kavuşturulmalıdır. 

-— 18 yaşın seçme ve 21 
yaşın seçilme yaşı olmasi sağlanmalıdır. 

— Tüm çalışanlara grevli, toplu (o sözleşmeli sendikal haklar verilmelidir. 

— MHP ve faşist ülkü ocakları kapatılmalıdır. 

— Emperyalizmin baskı, sömürü ve savaş araçları ©- lan NATO, CENTO, AET ve 


bayramı sesimiz 


1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik - mücadele ve dayanışma günüdür. Bu 1889” dan beri böyle bilinir. Faşist ülkelerin dışında dünyanın her yerinde 1 Mayıs işçi sınıfının bayramı olarak kutlanır. 

Yurdumuzda 1 Mayıs'ı kutlamak geçen yıla değin, egemen güçler tarafından engellendi. Ancak, 51 yıl sonra ilk kez geçen Yıl işçi sınıfı bütün barikatları aşarak çelik adımlarıyla doldurdu Taksim alanını. i 

300 bin kadın - erkek emekçi bizim bayramımız dediler 1 MAYIS! 

Bayraklarıyla, pankartlanyla, coşkulu  marşlarıyla doldurdular alanı. Kadın - erkek yüzbinler haykırdı hep bir ağızdan z 

— YAŞASIN 1 MAYIS! 
— YAŞASIN 1IŞÇI SINIFI! 


Enerji Ajansi gibi örgütlerden çıkılmalı, ABD ile yapilan iki. 
li anlaşmalar iptal edilmelidir. 
— Kadınların ve 18 yaşindan küçük çocukların gece çalıştırılması yasaklanmalıdır. 
— Kadın ve çöcuk emek - çilerin çalışmalarında eşit ücret alabilmelerini engelleyen ekonomik ve toplumsal koşul- e karşı mücadele edilmeliir 
Bu talepler için mücadele eden” halkımız seçimlerden sonra da mücadelesini bırakmiyacak, oylarıyla işbaşına getirdiği iktidara bu haklı istemlerinin gerçekleştirilmesi için destek olacak, bundan 


kaçanlara ise zamanı geldi - ğinde hesap soracaktır. 


1 mayıs 
işçinin emekçinin 


çınlatsın alanları 


KARDEŞLER! 

Artık yurdumuzda da | Mayıs her yil kutlanacak, yüzbinler milyon olacak, alanlara sığmayacak gücümüz. : 

KADINLARI! 

Bu yıl 1 Mayıs'a onbinlerce katılalım. Biz emekçilerin bayramında (o kocalarımiızın, kardeşlerimizin, o evlâtlarımızın yanında, onların omuz başındâ olalım. Her gün bir evlâdımızı öldürerek tırmanmaya çalışan faşizmin başına bir yumruk gibi inelim! 

Bayraklarımızla, pankartlarımızla, ekmek, barış, özgürlük ve demokrasiye olan özlemimizle dolduralım caddeleri. Çınlatsın sesimiz gökkubbeyi. 


YASASIN IŞÇİ SINIFI! 
YAŞASIN 1 MAYIS! 


Bursa bisaş'ta yiğit kadınlar patron.sarı sendika çetesine aman vermiyor 


121977 sabahi Bursa'ya bir haber yayılıyordu bütün hızıyla; «BİSAŞ'ta 1000 KA-DIN EYLEM YAPIYOR.» 

Ve bu 7 saatlik direniş patronun kârindan 1 Milyon 250 
bin liranın eksilmesine yol açıyordu. 

Patron ve Teksif bu eylem karşısında da birlikte hareket ettiler. Çoğunluğu kadın olan 30 işçinin işten atılmasın- da söz ve işbirliği yaptılar. 
Bu durum Bursa kamuoyuna da yansıdı. «Teksif direniş kanunsuzdu, patron elbette işten atacak, biz bu tür eylemlere karşıyız» diye yazdı bildirilerinde. 

Olayları işten atılan iki bayan işçinin ağzından dinledik Kadınların Sesi için: Behice Ceylan bif Behiye Alişoğlu bir buçuk yıllık BISAŞ işçisiydiler işten atılmadan önce. 

— Direnişin amacı neydi? 
Patron niye attı sizi? 

— Temsilcimiz olan Ibrahim Köseyi işveren bizim hakkımızı aradığı için işten atmıştı o gün. Bize sekiz saatlik ücret yerine patron 7.5 saatlik çalışmanın karşılığını veriyordu. Yemek saatinden ke- 


«EVET, ÇOĞU KADIN 1500 YİĞİT BİSAŞ İŞÇİSİ PATRON - SARI SENDİKA İŞBİRLİĞİNE DUR DİYORLAR. YETER DİYORLAR EL ELE, KOL KOLA VE AKIN EDİYORLAR TEKSTİLE ÜYE 


OLMAK İÇİN...» 


« Siyordu bu yarim saatlik porayı. Yarım saatlik yemek paydosunda oysa biz, yemeğe giden arkadaşların makinalarına da bakıyoruz. Üste” lik işyerine gidiş gelişimiz: iki 


di 


8 mayıs anneler günü 


ANALARA EN GÜZEL HEDİYE : EVLATLARINA 
CAN GÜVENLİĞİ 


Analar... 

Çocuğunu tarlada doğurup göbeğini taşla keşen köylü analar... 

Tezgâh başında karı burnunda çalışırken «Ha doğurdum, ha doğuracağım» korkusuyla içi titreyen işçi analar... 

yükü altında ezilen memur analar ve yürekleri evlat acısı ile yanan tüm analar... Bu yıl anneler günü 8 Mayıs'ta kutlanıyor. Daha şimdiden televizyon'da, radyo'da, gazetelerde analığı sözde yücelten büyük büyük laflar, çeşit çeşit reklamlar... Büyük küçük mağazaların vitrinlerinde Anneler Günü'nü duyuran ilanlar 'Annenize mutlaka bir hediye alınız". 

Evet! Sömürü düzeninin'egemen olduğu ülkelerde Anneler Günü adı altında bir oyun oynanmakta. Bir yandan egemen güçlerin hizmetindeki basın, radyo, televizyon gibi kitle haberleşme araçları, analığı yücelten parlak ve de büyük laflar ederken bir yandan da parababaları toplumu aşırı bir tüketime zorlamak ve mallarını satarak kârlarına kâr katmak için bugünden yararlanmak istemektedirler. Oysa bu düzende analığa hiç saygı 

kadınların doğum izinleri, kreş hakkı ana ve çocuk sağlığı gibi, analıkla ilgili en önemli sorunlarına çözümler getirilememektedir. 
Ülkemizde ise analar, en acil isteklerini 26 Şubat Evlât Acısına Son Yürüyüşünde dile getirdiler. Bugün analar için en güzel hediye, evlâtlarnın can güvenliğinin sağlanmasıdır. Ancak analar evlâtlarının ölüm korkusu olmadan sokaklarda dolaşabileceği günlerin yaşanası bir dünyanın, kendileri- nin de savaşıma katılmasıyla gerçekleşebileceğini biliyorlar. Biliyorlar ki kadınların bu savaşıma kat- 


kısı arıtıkça ekmek gül ve hürriyet günleri daha da yakınlaşacaktır. ; 


saat sürüyor. Yani biz işveren için 10.5 saat çalışıyorduk. Daha sonra bu yarım saatlik kesilen paraların komandoları beslemek için kullanıldığını duyduk. 

Bu durumu temsilcimiz or- 


© B'de birleşerek, 


taya çıkarınca işten atıldı, biz de bunu protesto ettik. Fabrikanın önünde işe gelen ve isten çıkan postalar saat sabah «Sarı Teksif, Satılmış Sendika», «Yaşa sın DİSK, Yaşasın Tekstil» diye bağirdık ve o gün çolısmadık. 

Ayrıca patron bizleri isten atmakla içerdeki arkadaşları sindireceğini ve korkutacağı - ni sandı. Oysa arkadaşlar bu durumu gözleriyle görüp, yəşayınca «neden patrón 


DISK'i istemiyor?» diye düşünmeye ve birtakım kavramaya başladılar. 

— Nekadar ücret dunuz? 

Her ikimiz de ayda 1100 - 
1200 lira arasında para aliyorduk. 5 senedir çalışan arkadaşlar var onlar 1500 lira- ya yakın para aliyorlar. 

— Fabrikadaki, diğer sorunlariniz nelerdir? 

Bisaş'ta 1000'den fazla kadın işçi çalıştığı halde ne emzirme odası nede kreş var. 
Üstelik bu emzirme odası ve kreşin toplu sözleşme maddesi olduğunu öğrendik ama 


aliyor- 


patronlar pek çok para harcamak zorunda kalacakları için kreş yapmıyorlar, Teksif de hiç üstünde durmuyor bunun. Sade bunun değil hiçbir maddenin uygulanması için çalışmıyor. Aidatları düzenli kesiliyör ama. 


— DİSK, Tekstil konusunda ne düşünüyorsunuz? 
DİSK'in patron yanlısı sen- 


dika olmadığını biliyorduk. 
En iyi toplu iş sözleşmelerini DISK yapıyor. Zaten bizi 


DİSK'e geçirsinler diye seç miştik biz bu temsilcilerimizi. 
DİSK Bursa'da örgütlendikçe fabrikada patronların Teksif'- in baskıları daha da artmıştı ikide bir bize randımanınız iyi değil, iyi çalışmıyorsunuz diyorlardı. Oysa bizim bütün gün. bileklerimiz kopuyordu çalışmaktan. - 

Evet, çoğu kadın 1500 yiğit Bisaş işçisi patron - sarı sendika işbirliğine dur diyorlar. 
Yeter diyorlar el ele kol kola ve akın ediyorlar Tekstil'e üye olmak için. 

Korkulu düşler gördürüyor- lar patronlara ve sarı sendikanın kalesi yıkılıyor... 


“ ONLARDA ANA ONLAR DA EMEKGİ öğretmen kadınlar 


Eski günlere, çocukluk ve ilk gençlik yıllarımıza şöyle bir dönüp baktığımızda, en iyi hatırlayabildiğimiz anılar okul gün - lerine âittir. Bu anılarda öğretmenlerimiz geniş bir yer tutar. Ve hepimizin belleğinde farklı biçimlerde yer etmiştir. Bazen birkaç köyün çocukları - nın okuduğu dağ başında bir okul ve karda kışta birkaç kilometreyi yürüyerek kat eder. Bütün ders araç gereçlerinden yoksun ders yapan öğretmenler, kimimiz, 2 - 3 yaşında çocuğuyla okula gelip giden öğretmenimizi hatırlatırız. 

Evet daha nice durum- 


lar vardır öğretmenleri - - 


mizin katlandığı, katlan - mak zorunda kaldığı: Hapis, sürgün, meslekten atılma, dayak, işkence, ölüm, vb... Bugünün çocukları ilerde bunları hatırlayacaklar. 

İste yaşamımızda böylesi doğal bir yer tutan öğretmenlerimizin yarıdan fazlası kadındır ülkemizde. Ve doğal olarak, öğretmenler kadın olmaktan doğan bazı sorunlarla da karşı karşıvadırlar, Kadın öğretmen doğumuna 15 - 20 gün 


kalana dek, karnı burnunda görevine gider. Bu süre içinde ders saatlerinde bir azalma olmaz. 
Asıl sorun doğumdan sonra ortaya çıkar. DO- 
#um sonrası izni Kırk gündür. Ya sonra?... 
Sonra, çocuklarımızı €emanet ettiğimiz öğretme- nin cocuğuna kim bakar? 
İş kanunundaki kreşlerle ilgili madde, yalnızca işçi kadınlar için geçerlidir. 
Öğretmen kadın kanun maddesinde bile olsa böyle bir haktan voksundur. 
Katsayının artmasından hemen sonra zamlar hü- 


cum ettiği icin, özel kresler kısıtlı bütçesiyle erişemeyeceği birseydir. 

Bu durumda çilekeş öğretmenlerimize tek yol kalıyor: Mücadele etmek. 
Oysa sendika kurma hakkı da yok! 

Bütün bu baskılar, sendika kurma hakkının elinden alınması, emekçi - lerin davasına inanmış öğretmenlerimizi yıldıramamıştır, yıldırmayacaktır. Onlar, kadın olmak - tan doğan sorunlarının çözümü için İlerici Kadinlar Derneği'nde ve mesleki örgütleri olan TÖB - DER'de - örgütlenivorlar. Ve daha gür, da- 


sivle 


ha inancli yükseltiyorlar seslerini : 


— Sendikalaşma top- 


lu sözleşme hakkı icin; 

— Haksız sürgüne, kıyıma «dur» demek irin; 

— Demokratik haklarımızı daha da “enişletmek için ileri... 

Mahalle ve semtierde devlet elivle öğretmenlerin cocuklarını bırakabi - leceöi kreşlerin acılması için; . 
— Doğum öncesi ve do- 
#um sonrası iznin arttırılması, doğum s^“ 
isterse anneve cocuk 1 
vasına gelene dek ücretsiz izin verilmesi icin: 

— Doğum masraflarımn arttırılması irin ileri . 

Ve onlar, örsütlü ve bilinçli mücadelelerini tüm emekçilerin mücadelelebirleştirdiklerinâe basarı kazanacaklarını biliyorlar. 


mam 


OREN BAYAN (İLERİ İPLİK PABRİRASI) BAŞTINMSİ HATİCE TÜRKI TANITIYORUZ 


Bugüne kadar grevlerde, direnişlerde ön saflarda yer almış, ismini duymadığımız nice yiğit kadınlar, analar vardır. Bunlardan birisi de 25 
yaşında iki çocuk anası olan Hatice Türkay... Hatice 2 sene önce yaşam 


şartlarının zorluğu yüzünden iki ço-. 


cuğunu Ordu'ya annesinin, yanına 


göndererek Tekstil işçisi olarak çalış- * 


maya başlamış. Diğer işçiler gibi sömürünün olanca ağırlığını sırtında hisseden Hatice, giderek ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilgilenmeye, emekçilerin neden yokluk ve safelet içinde olduklarını düşünmeye başlar; Bu konuda fabrikada yapılan tartış - malara katılır. Bilinçli işçi arkadaşları bu konuda ona yardımcı olurlar, işçi arkadaşlarını sendikaya gitmeye teşvik eder. Sendikanın ne olduğunu öğrenmek ve öğretmek için çaba harcar. 
6 ay süren bu çalışmalar sonunda bü- 


tün işçi arkadaşlarının isteği ile Hatice Baş temsilci seçilir. Bundan sonra fabrikadaki çalışma şartlarını düzeltmek ve işçilere uygulanan her türlü baskılara karşı yoğun bir çalışmaya girişirler. Bu mücadeleler ile öğle yemeklerinin daha iyi olmasını, doktora çıkmak isteyenlere uygulanan baskının ortadan kaldırılmasını sağlarlar. Ve isteklerinin yerine getirilmemesi hâlinde hep beraber işi bırakacaklarını söylerler. Böylece istemlerini çoğunlukla kabul ettirip sağlık şartlarına uygun ve daha rahat çalışma koşullarının sağ - lanması yolunda kazanımlar elde ederler. Giderek bu mücadeleler içinde sınıf bilincine varan Hatice, Halkımız üstünde baskı ve zulümden Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı yapılan genel direnişe tüm arkadaşlarıyla birlikte katılır. İşten atılacağı vb. tehdit ve baskılar Hatice'yi yıldırmaz, korkut- 


maz tersine mücadele azmini artırır. 


Ve fabrikada birlik ve beraberliğini güzel bir örneği verilir. Bütün işçiler işi bırakacaklarını söyleyerek, işten atılmaları önlerler. Hatice yıllardır hasret olduğu çocuklarına ve tüm çocuklara savaşsız, sömürüsüz bir dünya bırakmanın kendi ellerimizde olduğunun ve kadın sorununun diğer toplumsal sorunlardan ayrılamayacağının bilincine vararak, İKD saflarına katılır. Hatice kardeşimizin arz “m işçi kadınların mücadelesine 


Tekstil işçisi bir üyemizin alin şiir: 


Bugün yine bir mayış tüm işçiler ue yürüsün 
Yürüyün arkadaşlar, bugün yine bir mayıs 
Bir mayıs bayramımız güneş bizim yolumuz 
Direnmeliyiz bizler ölse yine 


çoğumuz. 
Sonunda başarocağız, tüm engelleri 


“asker senden” vergi senden,oy senden, senden olmayanlardan hesap sor 


hesa günü geldi! 


GREV 
HAKKIMIZI 


KISITLAMA 


HAYVAN 
RESIMLI 
7 HALA OLANA 
IGORTALI OY VERİ LAMIYORUZ. 


IDEN ONLARA 


[j 
VERECEĞİ IMI 


BILIRIM... 


28 NİSAN ÍRD ÍSTANBUL VE DİĞER ŞUBE 
UERİRDE DÜZENLENEN TÖREYLERİNE KUTLANDI 


23 Nisan, Derneğimizin girişimiyle G. Osmanpaşa, Eyüp temsilcilikleri birlikte kutladı: Beşyüzeylerde 1000 kişilik sinema salonunu dolduran “çocuklar gösterilen film'i Ve tiyatroyu ilgi ile izlediler. 
Söz alan konuşmacı çocuklar, okuyan ve çalışan çocukların sorunlarını dile getirdiler. 
Kutlama günü folklor ve türkülerle sona erdi. 

Zeytinhurnu (o temsilciliğimizin bir okulda düzenlediği 23 
Nisan günü de Analarin da çocukları ile birlikte katılmaları ile neşe içinde kutlandı. 
Çocukların söylediği şiirler, türküler ve ayrica tiyatro ile devam eden program folklor ile sona erdi. 

KARTAL ŞUBESİ | 

IKD Kartal Şubesinin: girişimiyle çeşitli semtlerde 23 Ni- 


san'ı kutlama. törenleri yapıl- 


mışfir. Gülsuyu . temsilciliği- 


Bu romanın konuşu faşist Almanya'nın işgalinden kurtulup, yeni bir yaşam kurma çabasına giren Bulgaristan'- da ve bir köy ortamında geçer. 


“Savaştan dönen Mito, tarlalarını ve hayvanlarını kooperatife vermişken, «kulak» ların büyük toprak sahipleri - nin) kışkırtimalarına kapılıp kooperatiften ayrılmak ister Bu yüzden karısı Gena ve çocuklarıyla çatışmaya düşer. Bona kooperatif üyesi, .çalışkan, sağduyulu bir kadın olduğu için kocasına karşı çıkar çocuklarıyla birlikte babasının evine yerleşir. 

Acılı yalnızlığı içinde Mito, kışkırtılmış olduğunu, karısı- nin ve çocuklarının haklılığını, kooperatif hareketinin köy ortamına eşi görülmemiş bir “mutluluk ve bolluk getirerek serpildiğini görür. Bu rrada, yetenekli karısı Bena «briga- 


kitaplýjir 


BÜYÜK MÜCADELE stoyan daskalof 


mizde, Maden - Iş 4. Bölge de, Ümraniye Kültür Derneğinde, Paşabahçe semtinde Burunbahçe Kültür: Derneğinde, Beylerbeyi (semtinde, Küplüce Güzelleştirme Derneğinde, Beykoz Kültür Derneğinde çocuklar ve anaların 


pizdar 


da» (ortaklaşa çalışma) yönetmeni olarak seçilmiş, hat- ta daha sonra Sofya'ya eğitime gönderilmiştir. | Kızları Temanuşka da kooperatif çalışmalarındaki o başarılarından ötürü ödüllendirilmiştir. 

Mito kooperatiften geri aldığı toprağını bin bir güçlükle işlemeye uğraşırken, köye Sovyet yardımı olarak gelen donanim karşısında tek başına ne kadar güçsüz ve mutsuz olduğunu iyice anlar, «Kulak» ların çevirdiği haince dolapların ortaya çıkma - sına namuslu yanıyla yardımcı olur. 

Ancak bütün mutluluğunun, kooperatife girmekle yani, topluca yaratma faaliyetine katılmakla mümkün olacağına inanır ve kooperatife yeniden üye olur. 

Bundan sonra Mito ve ailesinin yaşamımda, eski acıların geride kaldığı yeni bir dönem başlayacaktır. 


`~ 


katıldığı bu törenlerde çocukların şiir, folklor gösterileri, çizgi filmler ve slayd gösteriler ilgi ile izlendi. Bölge 
sakinleri ilk defa olarak 23 
Nisanların bu şekilde gerçek anlamda kutlanmasından duydukları sevinçlerini belirt- 


tiler, 


ŞIŞLI ŞUBESİ 

Şişli şubesi bu yıl 23 Nisan diğer şubelerde olduğu gibi, çocuklar ve anneleri ile yoğun biçimde kutladı. Gültepe, Ortaköy, Kağıthane, Sarıyer ve Hasköy'de ayrı ayrı kutla- 


nan 23 Nisan çocukların sevinci ile karşilandı. 

Kutlama gününde ceşitli şiir, filim gösterileri, folklor, koro, yer aldı. Gösterileri neşe ile seyreden çocuklara elle yapılmış çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. 


ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN 


BAŞLANGICI 19 MAYIS 1919 


19 Mayis.«Gençlik ve Spor 
Bayramı» her yıl olduğu gibi bu yıl da yine gerçek içeriği unutturularak ve gerçek anlamından saptırılarak salt törensel bir biçimde  kutlanacak. ? 

Oysa, 19 Mayıs 1919 tarihi, Anadolu'ya cephane taşıyan Karadenizli sandalcısı, Antep'te Fransızı kurşunlayan dokuma işçisi, Manisalı tütün irgati, Erzurumlu bıyığı henüz terlememiş çobanı, cepheye kağnısıyla, sırtıyla cephane yetiştiren emekçi - ana kadınıyla tüm bir emekçi halkın ulusal kurtuluş savaşımı - nın başlangıcının simgesidir. 

Bu savaşım henüz sona ermedi: | 

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramıdır ama, hâlâ gençliğin sorunlarına çözüm getirilememiş, onların en hakli istemleri o karşılanmamıştır. 
Genç evlâtlarımız hergün biçaklanıp kurşunlaniyor. Onlara değil kendilerini sağlıklı bir şekilde geliştirebilecekleri spor yapma olanakları, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü bile sağlanmamış. Yaşama hakları olmadığı gibi, seçme - seçilme hakları da yok. 

Emekçi halkımız yaşamın her alanında baskı ve sömürü altında tutulmak isteniyor. 
Yönetim hâlâ dışa bağımlı para babalarının, gözü dönmüş gerici - faşist karması güçlerin elinde. Böyle bir dönemde, nasıl gençliğin bayramından ve nasil emekci halkin bayram sevincinden söz edilebilir? 

Halkımız, yurtsever. genci, 


aydını, yiğit işçi sınıfı, toprak . 


emekçisivle; erkeğiyle, kadınıyla, emperyalizme, gerici - faşist güçlere karşı, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme yolunda savaşımına her yeni 19 Mayıs'larda daha da güçlenerek. devam ediyor ve edecek. 


«Daha aün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar 
Dinleyin duyduğunuz çakalların ulumasıdır Safları sıklaştırın çocuklar, Bu kavga faşizme karşı, bu 


kavga hüriryet kaygasıdır.» * 


Akın vard Mayis tö. 
meydonlara akın. Beşyüzbini askin erkek, çocuk, kodin er renkil giysilerimizle, işçi türkülerimizle caddeleri doldurduk. Çocuklarımızı isçi sinifinn kuracağı ekmek, gül ve hürriyet günleri kadar güneşli ve çiçekli kamyonlüra bindirdik: Çocuklarımızla o birlikte «ANALARA İŞ, ÇOCUK-LARA KREŞ.» «DUNYA BA-RIŞI», «İLERİ DEMOKRATIK BİR DÜZEN» diye haykırarak yürüdük. 

Emeğin padişah olacüa gündüzlerinde sömürülme yen, gecelerinde ac yatılmavan günlerin umudu ve hasreti yayiliyordu T Mayis alanından. İste tam 6 sırada ka- ta kanlı bir ölüm bulutu gi kurşun yağdı, anaların, bebe lerin, del gibi gençlerin, ko calarımızın üzerine. 

Umuda, ekmeğe, kursun. o siktirönlür 


emeğe kimdir? 


Kimdir halka karşı tetiğe be san? Bebelerimizin sevincine kıyanlar kim? 1 Mayıs'ta hal kımıza karşı bu kanlı katliam düzenliyenleri iyi tanımalıyız Onlar biz işçi ve emekçileri gündüzleri sömüren, geceleri aç yatıran, yerli ve yabünti parababalarıdır. Emeğimizden, bebelerimizin ekmeğin - den çaldıklarıyla, sermaye bi riktirenlerdir. CIA adlı hot düşmanı Amerikan casu öraqütüdür ; 

Tetiğe ilk. busarları; halka kurşun sıkanları da iyi tantmalıyız. Onlar İlerici Kadın - lar Derneğinin lekallerini bosarak, kadınlara ve gocukla-Parababa - maocu 


ra sâldiranlardır. 
larının ‘sol yumruğu komandolardır 

I Mayıs katliamını düzenleyenlerin gerçek amaçlarını da iyice görmeliyiz. Bu kaf: liam ekmek; barış ve özgürlök savaşımımızo karşı dü- 


YİNE DOLDURACAĞIZ 
I MAYIS ALANINI.../ 


zenlenmiştir. Kurşunlar biz kadınları, genis emekçi yiğir larını kandırmak ve korkut mak için sıkılmıştır. Ama kanmamiz: ve korkmamızı boşuna bekleyecekler. Boşuna gitmeyecek hain kurşunlârına göğüs geren şehitlerimizin kanları. Görülecek işimiz, sorulacak hesabımız var, Şimdi 


,dahabilinçli ve bilenmiş ola- 


nk oçıkacağız o karsılarına. 
Simdi dostumuzu ve düşmünimizi “daha iyi tanıyoruz. 
Oylarımızı şimdi daha Bilinçle MC'ye karşı; demokrasi için: kullanacağız. Yürüyüşlerden, mitinglerden kadın ve çocuk sesleri daha çok yük selecek artık. Çünkü biz emekçi kadınlar, porabahala rinin, kurşun yağmuru altında and içtik. 
mutluluğu, emeğimizin onuru ve ekmeğimiz adına | Mayıs'ı yaşatacağız 


Cocuklarımizıt 


b 


GÜNLERİN BUGÜN GETİRDİĞİ BASKI, ZULÜM VE KANDIR 


1 MAYIS 1977. 

1 MAYIS ALANI'nda sömürüsüz, baskısız, mutlu yarınlara olan özlemimizi, umudumuzu haykırdık. Demokratik istemlerimizi pankartlarımızda, sloganlarımızda tek tek dile getirdik. 

Disiplinimiz, bilincimiz, kararlılığımız örnek oldu mücadelemize, Dostlarımız onurla, kıvançla yüreklerini yüreklerimizin yanına attlar. Düşmanlarımız ise... Otomatik silahlarla, bombalarla, panzerlerle, CIA'nın kiralık katilleriyle, nefretlerini, korkularını, pisliklerini kustular 1 MAYIS ALANINDAKİ 100 binlerin üstüne. 

Halkın düşmanları, Mao'cu faşistler önceden planlanmış saldırının ilk kurşununu hainleri alana almamak için omuz omuza vermiş yiğit işçi kardeşlerimizin üzerine sıktılar. 
Fidan gibi üç yiğit Uzel işçisi devrildi yere. 
Sular İdaresinin üstünde, İntercontinantal Otelinde ve Pamuk Eczanesinin üst katlarında önceden mevzilenmiş katiller ölüm saçmaya başladlar 100 binlerin üstüne. Kadın erkek, çocuk demeden kurşunladılar. 


DAHA GUN O GÜN DEĞİL, DERLENİP DORÜLMESİN BAYRAKLAR. 
DİNLEYİN, DUYDUĞUNUZ ÇAKALLARIN ULUMASIDIR. 
SAFLARI SIKLAŞTIRIN ÇOCUKLAR, BU KAVGA FAŞIZME KARŞI, BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR. 


YAŞASIN BIRLIK - MUCADELE - DAYANIŞMA GUNUMUZ YAŞASIN 1 MAYIS'A YIĞITÇE SAHIP ÇIKAN EMEKÇİ 


KADINLAR 


.0'cu bozkurtlarına, ülkemizde gelişen toplum- 


ancak bu böyle sürmez... 


İlk anda dağılan kalabalık yüreklerinde- 


ki inançla toplandı kürsünün etrafında. Ve sız 


TMAYIS 


kılı bir yumruk gibi mücadele andımızı içtik hep bir ağızdan, «FAŞİZME GEÇİT YOK» diye haykırdık. 

Meydanda yeniden dolaşmaya başlayan ölüm bu defa Kazancı Yokuşunun başında iki ateş arasında yakaladı kitleyi. Kurşunlanarak yere düşenler panzerler ve ayaklar altında eziliyorlardı. 

Sonuç 34 ölü, Tsi kadın, bir de çocuk. 

Amerikan casusluk teşkilatı CİA'nın yurt içindeki bir avuç işbirlikçisine ve ajanları Ma- 


sal ilerlemeyi boğmak, demokrasiyi yok etmek, kitleleri yılgınlığa ve korkuya itmek için hazırlattıkları bu kanlı tertip 34 insanın hayatına mal oldu. Ama korkmamızı ve yilmamizı bekleyenler aldanıyorlar. 

Şimdi daha hınçlıyız, kararlıyız. bilinçliyiz. Ve biz analar, emekçi kadınlar olarak diyoruz ki: «1978 1 Mayısını ve 1 Mayısları her gün artan bir coşku ve kararlılıkla daha da, yığınsal olarak karşılayacağız, yaşatacağız.» 


ONLAR ÜMİDİN DÜŞMANIDIR 


«Onlar ümidin düşmanıdır» diyordu Nazım yıllar önce. «Akan suyun, meyva çağında agacın» düşmanı. Bir kez daha gösterdiler düşman yüzlerini Taksim alanında. Çocukları anasız babasız, gelinleri kocasız, anaları evlatsız bıraktılar. O analar ki, bayrama katılmasalar da, ev- de, işte, köyde, kentte çocukları için güzel günler düşlüyorlardı. Ama yürekleri evlâtlarıyla beraberdi 1 Mayıs alanında, Kadınlarımızın, anaların, gelinlerin, genç kızların içi yanık gözü yaşl, ama umut dolu. Evlat acısı daha bir biledi hiınçlarını, öfkelerini. Daha suskun, daha hüzünlü ama daha kararlılar şimdi. Gözü dönmüş katillerin kadın, erkek, genç, yaşlı demeden silahsız, suvunmasiz emekçilere ateş açabileceğini biliyorlar. Şimdi onlar korksunlar, kadınlarımız, ana- 


, lar daha çek sayıda daha bilinçli al binlerce, yüzbinlerce ana... Şimdinin ve geleceğin anaları, Biliyoruz hepimiz «Onlar üm 


düşmanıdır»... 


lacaklar kavgada yerlerini. 34 ölü, 34 ana... Hayır 34 deği in 


Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına : — çürüyen diş, dökülen et —, 


bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler. 


Ve elbette ki, sevgilim, elbet, dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla 

bu güzelim memlekefte hürriyet... 


YENİDEN DOĞARIZ ÖLÜMLERDE 


1 Mayıs'ı MC'nin desteğiyle kana bulayan CIA ve onların maşası Maocu bozkurt- lar, işçi sınıfının ve onun yanında yer alan anaların, bacıların savaşsız ve sömürüsüz bir dünya istemlerini kanla, ölümle susturmak istediler, 

Çünkü o analar ki, 16 Haziranları yaşamışlar, DGM'- lere karşı yiğitçe direnmişler ve 1977 1 Mayıs'ında ekmek, gül ve hürriyet günleri için Taksim alanını doldurmuşlardır. 

Ama ne baskı, ne zulüm, ne zindan yığınların toplumsal ilerleme mücadelesini susturamaz. Bunun böyle olacağını uluslararası tekelci sermaye Angola'da, Vietnam'- 


da, aldığı yenilgilerle çok iyi biliyor. Ve onlar biliyorlar ki, mutlaka Türkiye'de de yenilecekler. Bugün anaların ve çocukların üzerinden panzerlerle geçenler 1978'in 1 Mayıs'- ında 1 milyonu aşacak yığınların üzerinden geçemiyeceklerdir. Bugün 1 Mayıs'ı kana bulayanlara, bizi mücadelelemizden hiçbir kuvvetin vazgeçiremiyeceğini o 1978'in 1 
Mayıs'ında: somut bir biçimde kanıtlamak için işçi sınıfından yana olan tüm kadınlar: e | Mayıs'ta oynanan oyunların içyüzünü her yerde kitlelere açıklamalıyız. 
e Halk adına halka kurşun sıkan maocuları her yerde teşhir etmeli ve onları saf 


dışı bırakmalıyız. 

e Ülkü Ocakları ve maocu bozkurtların yayın organları ve dernekleri kapatilmasını istemeliyiz. 

e Yaklaşan seçimlerde oyla - rımızı demokrasiden yana bir iktidar için vermeliyiz. 
Biz kadınlar tırmanan faşizme, yerli ve yabancı parababalarının sömürüsüne kar - şi demokrasi mücadelesini daha da güçlendirmek üzere 

İlerici Kadınlar Derneğinde 

saflarımızı sıklaştırmalıyız. 

1 Mayıs'ta kaybettiğimiz 
çocuklarımızın, erkeklerimizin ve anaların mücadelesini böyle sürdürebilir ve onların anısını böyle ölümsüzleştirebiliriz ancak. 


~ 
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30 NİSAN VİETNAM ZAFERİNİN 
BAZANILDIĞI GÜNDÜR 


Vietnam Güneydoğu Asya'da dar uzun bir şerit gibi uzanan bir ülke. Bir zamanlar bağımsız bir ulus iken, boyunduruk altına düşmüş, önce Fransız, sonra Japon ve nihayet Amerikan emperyalizmine karşı aralıksız savaş vermiştir. Amerikan emperyalizmine karşı 30 yıldan fazla süren savaş 30 Nisan 1975 günü Ulusal kurtuluş kuvvetleri- 


nin Saygon'u emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin almaları ile son bulmuştur. 


elinden 


R EM 
Savaş bittiğinde, yalnız kuzeyde 5 milyon kilorhetre karelik alandaki tüm evler yıkılmış, 4000 köy, 3000 okul, 
1500 hastane ve dispanser, her yol, her köprü, her enerji 
istasyonu haritadan silinmişti. Ayrıca geriye 1 milyon has- 


ta ve sakat insan, savaşta annesini, babasını 


kaybetmiş 


300 binden fazla öksüz kalmıştır. 

Kahraman Vietnam halkı ulusal bağımsızlığına kavuşmuş bu ülkede sosyal sorunları halletmede yeni bir toplumsal düzen kurmada aktif görev aliyor ve geleceklerine 


güvenle bakıyorlar! 


Ortadoğu.. Hurma ağaçları, zengin petrol yatakları, emperyalizm, siyonizm ve savaş sesleri. Ortadoğu halklarının kanıyla sulanan topraklar.. Ve emperyalizmin, siyonizmin tüm silahlarına karşi yiğitçe savaşan Ortadoğu halkları... 

Ve lrek... Emperyalizmi kovmuş, zengin petrollerini millileştirmiş bir ülke... Topraklar yoksul köylülerin, fabrikalar Devletin olmuş. Irak'ta tüm zenginlikler Irak Halkının mutluluğu için seferber ediliyor; çünki emperyalizmi kovan İrak'ta kapitalist olmayan bir kalkınma yolu izleniyor. Sosyalizme doğru adim, 


ONŞUMUZ. RAITA KADINLA 


Şimdi mutlular, Şimdi Irak 


* Halkina daha iyi yaşam kø- 


şulları sağlamak için çalışıyorlar, şimdi çocuklarına mutlu yaşanası bir dünya bırakmak için seferber olmuşlar. 
İşçi, emekçi kadınlar, köylü kadınlar, ev kadınları bu amaçla Irak Kadınlar Birliğin- de yığınsal olarak örgütleniyor. 50.000 üyesi var bu örgütün. Ve ilerici bir iktidar döneminde, sosyalizmin kurulması yolunda kadin örgütle- 


adım ilerliyor Irak. 

Ve Kadınlar... Emperyalizme ve gerici işbirlikçisi ikti - darlara karşı savaşımda er - keklerinden bir adim bile geri kalmamış Irak kadınları. 


Günler vardır, yalnız k şiler için önemlidir. Gün - ler vardır, ülkelerde belli dö nemeçler olarak anılır. Ve öyle günler vardır ki tüm düm ya İnsanlarının kaderini de - 
ğiştirir. İşte © Mayıs 1945 
böylesine günlerden biridir . 

vw Mayıs 1945, Alman fæ şizminin ve Japon militariz - minin, dünyadaki barış de - mokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizmden yana olan güçler tarafından yenilgiye uğratıldığı tarihtir. 8 Mayıs 

1245, tekelci sermayenin en kanlı iktidar biçimi olan faşizmin, dünyayı tahakkümü altına alabilmek için girişti - gi kanlı eylemlere ve 2. Dün ya Sevaşına son verildiği tarihtir. Analar ve bacılar, bu kararlı, yürekli ve bilinçli sa vaşımda eşlerinin ve kardeşlerinin yanında yer almışlar, 

çocuklarına yepyeni bir düm 

ya yaratmak amacıyla büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Bu nedenle & Mayıs 1945 

hepimizin saygı ve ` minnetle anması gereken bir gündür. 


bir dönüm noktasıdır 


8 mayıs 1945 dünya tarihinde 


Evet, faşizmin bütün dün yayı tahakkümü altına alması önlenmiştir. Fakat faşizm ve faşizan girişimler, tek tekuk kelerde boy göstermeye de - vam etmektedir faşizan girişimler, Ulkemiz- de olduğu gibi tek tek ulke - lerde boy göstermeye devam etmektedir. Bu nedenle 8 Ma yis 1245'i yalnızca anmak yet mez. Faşizmi ve tekelci sermayenin egemenliğini tari - hin çöplüğüne atmak için,dun ya analarının ve bacılarının yanında saf tutmak için, ülke mizdeki bariş, demoxrasi ve *op!umsal ilerleme savaşımına 

aktif olasak katılmalıyız . 


“Savaşımında 


erkeğiyle omuz 


rinin neler (o yapabileceğini gözler önüne seriyorlar. O - kuma - yazma seferberliğine bütün güçleriyle katılıyorlar. 
Yalnız Bağdat'ta Kadınlar Birliğine ait 3.000 okuma - yazma merkezi var. Köy ka- lar düzenliyor, köylülere temel sağlık bilgileri veriyor, kan bağışında bulunuyorlar. 
Zaman, zaman “caddeleri temizleme kampanyaları başlatıyorlar. Irak kadınları hergün artan sayılarda çalışma hayatına katılıyorlar. 1952'de çalışanların içinde 3.000 erkeğe bir kadın düştüğü halde 1975'de aynı oran % 15 6l- 


muş. Ama çalişan kadınların sayısı arttıkça sorunlari da birlikte geliyor. Analıkla çalışma hayatının bağdaştırı!- ması sorunu Ortaya çıkıyor. 
Ama İrak'ta devlet ve Kadinlar Birliği bu sorunun çözümlenmesi için çalışiyor. 50 kadın işçi çalıştıran her fabrikada kreş açılıyor, bazı fabrikaların ortak kreşleri var, Ayrıca mahallelerde gerek devlet eliyle gerekse Kadınlar Birliği tarafından ana okulları açılıyor. 

Irak Kadınlar Birliği yalnız irak halkı için çalışmıyor. Bağımsız Irak'ın varlığı, Ortadoğuda emperyalizmin ve siyanizmin yenilgiye uğratılması için büyük güvence sağlıyor. 
Irak kadınlarının dayanışma ve desteği emperyalizme karşı savaşta tüm Ortadoğu kadınlarına güç veriyor. 


Ortadoğuda emperyalizm birgün mutlaka yenilecektir. 
Bugün Ortadoğu halklarının kanıyla sulanan yerlerde, yarin barış karanfilleri açacak - tır. Bugün İrak çocuklarının yüzlerindeki sevinç, yarın tüm Ortadoğu'da tüm çocuk- 


1973 Haziranından bu yona, Uruguay halkı, Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçi para babalarının zorla kabul ettirdiği zalim bir rejim altında acı çekmektedir. © zamana dek, Uruguay siyasal, kültürel ve öbür sosyal alanlardaki uzun demokratik geleneğine ve faal ve verimli yaşamınc saygı duyulan bir ulustu. Faşist diktatörlük, tüm demokratik kurumları yok etti ve adaleti ortadan kaldırarak tüm insan hak ve özgürlüklerini ezdi. Uruguay binlerce siyasal tutuklunun bulun - duğu bir tutukluevine döndü. 
Uruguay halkinın.en geniş kesimlerine zorla kabul ettirilen terör, sistematik baskı ve en sadist ve insanlıkdışı işkenceler ve cinai eylemler biçimini almıştır. Halkın büyük çoğunluğuna karşı yirişilen bu vahşi baskı, faşist rejim 


18 MAYIS URUGUAY HALNI lE 
DAYANIŞMA GÜNUDÜR 


omuza 


dınlarına tarım dersleri veriyorlar. Kitle sağlığı yönünde devlete yardımcı oluyorlar, Sağlık konusunda konferansların yüzlerinde 
Irak ve tüm Ortadoğu kadınları bu amaç!lö o erkekleriyle elele savaşım veriyor. 


tarafından, ulusal egemenli - âin ve bağımsızlığın yitirilmesi ve ulusun tüm kaynakları- nın vabancı çıkarlara ve para babalarına terkedilmesi ve halkın açlık ve felâket içinde bırakılması için kullanılıvor. 

İşçiler ve halk hareketi, daha başından beri, faşist diktatörlüğe karşı kahramanca bir savaşıma giriştiler. Sert baskı sonucu, en geniş siyasal, dinsel ve sosval kesimler şu anlayışa vardılar: © faşist rejim, tüm ulusal çıkarlara ihanet demektir ve tüm yurtsever güçlerin tarihsel görevi, diktatörlüğü devirmek ve demokrasivi geri getirecek yolu açmaktır. 

Dünya Barış Konseyi, bugünde, dünva halklarını, Uruguay vurtseverlerinin faşist diktatörlüğe karşı yürüttüğü savaşımını dünya çapında tutukluların salıverilmesini istemeye çağırıyor. 


işıyacaktır. - 


te. 


— Şişli Şubesinin yoğun örgütlenme çalışmaları sonunda Gültepe temsilciliği açılmıştır. 

— Bank - Sende okuma - yazma kursları devam ediyor. Ayrıca kadınlar koluyla ortaklaşa olarak eğitim seminerleri başladı. Seminerlere 30 - 40 arası kadın katılıyor. 


İKD ÇAYCUMA ŞUBESİNDEN 
— Çaycuma şubesinin başlattığı okuma - yazma kursları 20 kişi ile başarı ile devam ediyor. Kurs sonunda okyma - yazma belgesi verilmesi için gerekli girişimde bulunmuşlardır. 


İKD BALIKESİR ŞUBESİNDEN 


— Balikesir şubemiz, 21 Mart 1977 tw yaptığı açıklama ile açılışını duyurdu, ayrıca ekonomik ve sosyal istemlerini dile getirdi. Şube 25 üye 


nde basına 
“9dınların 


ile çalışmalarına başladı. Yönetim Kuruluna atana; : Vildan Dönmez, Sercan Sönmez, Gülüzar Kartal, Hale Şentürk ve Feriha Gürböüz'dür. 

Adres : Örücüler Cad. Çarşı Iş Hanı Kut: 5 Balıkesir 


E) : F i 


( İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİNDEN HABERLER 


KARTAL ŞUBESİNDEN 


IKD Kartal Şubesi üyelerinden Ayten Atalay Usküdar'- da cazetenin satışı ve bayii dağıtımı işi ile meşgul olduğu bir sırada, sokak ortasında komandolar tarafından saldırıya uğrayarak feci şekilde dövülmüştür. İKD Kartal şubeşi basına yaptığı açıklamada : 

«Demokratik hak ve özgürlüklere açıkça saldıranlar, can güvenliği bırakmayanlar ve onların vurucu gücü olan faşist komando çeteleri bugün üç cocuk anası Ayten Atalay'ı dövmekle aslında tirmanan faşizmin acısını duyan, her gün evladının acı haberini bekleyen tüm analara el kaldırmıstır.» demistir 


İKD İZMİR ŞUBESİNDEN 


— İzmir'in Çamdibi geceköndu semtinde açılan okumo - yazma, Biçki - dikiş kursları devam ediyor. Kurslara 20 - 30 kadar emekçi kadiın katılmaktadır. 

— Uç aylık biçki - dikiş ve nakış kursu açmıştır. 1 Şubaf- ta açılan okuma - yazma kursu çalışmalarını sürdürmektedir. 


Trabzon'da IKD çalışmalarına sahip çıkmak iste-IKD Genel Merkezinden 


yen bazı sorumsuz kişilerin, 


Abi 


UK VE KADIN 


SAĞLIĞI ÜZERİNE 
SOHBET 


Çocukların erken yaşta sakat kalmalarına've ömür böyü kol ve bacaklarını tam olarak kullanmalarına engel olan bulaşicı bir hastalık da çocuk: felcidir. Hastalık yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma ve şiddetli kas ağrısı ile başlar. Birkaç gün içinde felç yerleşir. 

Korunma : 

1. Bu çok tehlikeli hastalık AŞILANMA yoluyla. ortadan kaldırılabilir. Aşı ağızdan verilir. İlk aşı çocuk 2 aylık iken biraz şekerle birlikte içirilir Bundan iki ay sonra 2; öşi ve 

f yine 2 ay sönra 3. aşı verilir. 

Çocuk 1 yaşında iken 4. aşı yapılır. Çocuk 4 yaşına girdiğinde de 5. aşı uygulanır Özellikle büyük kentlerde hastane ve ana - çocuk sağliği merkezlerinde by aşılar verilmektedir. 

2. Korunmanın diğer bir yolu da çocuk felci geçirmek- te olanlarla ilişkiden kaçın: maktır. Gebeler buna özellikle dikkat etmelidir. Çocuk felci salgınları sırasında bademcik ameliyatı yapılmamalidir. 

Tedavi : 

Yatak istirahati şarttır. Felç- 


li bölgeve sıcak pansuman lar yapılır.“ Çocuğun ileride sakat kalmasını önlemek ya da sakatlığı azaltmak amaciyla erkenden fizik tedaviye başlanır. 

İleri derecede bulaşicı olan fakat temizlik koşulları ve aslama ile tam olarak ortadan kaldırılan bu iki hastalık yetkililerce tam olarak ele alinmadığı için bizim çocuklarımiz ve erişkinlerimiz hâlâ sakat kalmaktadırlar. 


İlerici Kadınlar Derneği 


habersiz gelir makbuzu bastırıp para topladıkları öğrenildi. Bu olay üzerine, IKD Genel Başkanı Beria Onger bir açıklama yayınlayarak, böylesi bir girişimde bulunanları kınadı ve Trabzon'daki ilericileri bunlara karşı uyardı. Onger açıklamasında, Trabzon'da da IKD şubesi açılacağını ama bu şubenin IKD'nin birliğini bölücü, gelişmesini engelleyici kişilere elbette teslim edil- 


Maden - İş'e bağlı, Tez - San işçileri İlerici Kadınlar Derneği için aralarında 500 TL. sı bağış toplamışlardır. 


Trabzon Subesi 


VARŞOVA'DA DÜNYA 
BARIŞ KURUCULARI 


KONGRESİ TOPLANIYOR 


Dünya Barış Konseyi 27 
Mayis - 1 Haziran tarihleri arasında Varşoda'da Dünya Barış kurucuları kongresini toplayacak. 

Bu kongreye dünya barış konseyi tüm ulusa! barış hareketlerini, siyasi (partileri, sendikaları, kaodın ve gençlik örgütlerini, dinsel, toplumsal ve kültürel kitleleri, önde gelen kişileri «yumuşama»yı pekiştirmek ve daha da pekiştirmek için neler (yapılması gerektiğini görüşüp tarfışa - caklar. 


| Saze emizZ 20-009 
çikiyor 


ASYA HAFTASI 


Tüm Ulusal Barış Komitelerince, 5 - 12 Nisan tarihleri arasında Asya Haftası düzenleniyor. Dünya Barış Konseyi, emperyalistlerin iğrenç emel- 


lerine ve tehditlerine karşı, 


Asya haftasında milyonlarca 


Asyalıyı şu isteklerde birleşmeye çağırıyor : 

— Emperyalizm Asya'dan elini çekmelidir. 


— Emperyalizmin bölücü 


politikasına karşı birleşelim. 


— İç ve dış gerici güçlerin, ilerici politikaları çarpıtma tuzaklarını sergiliyelim. 


SAHİBİ: BERİA ONGER 


— Asya'da yabancı askeri üsler olamaz. 

— Hint Okyanusu bir barış bölgesi olmalıdır. 

— İsrailliler bütün işgal edilmiş Arap topraklarından çekilmeli ve: Filistin halkının tüm yasal hakları tanınarak Orta Doğu'da barış ve adalet sağlanmalıdır. 

— Fretilin önderliğindeki Doğu Timor'daki bağımsızlık hareketiyle dayanışalım 

— Barış ve Güvenlik için Tüm Asya birleşmelidir. 


*YAZI İŞLERİ MUDURÜ? BERRIN UYAR e ADRES: İNCİLİ ÇAVUŞ SOK. KARADENİZ AP 


KAT 1. 


SULTANAHMET —İS TANBUL . 
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